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Orgelspel 
 
 
DE ROTSEN GAAN OPEN 
 
Muziek   ‘The Trumpet Voluntary’ – Henry Purcell 
 -De brandende Paaskaars wordt binnengebracht 
 -De Paaskaarsen van Klarenbeek en Voorst en de 

 tafelkaarsen worden aangestoken 
 
(wij gaan staan)  
Voorganger De rotsen gaan open 

De steen is weggerold 
        De dood is opengebroken 
Allen       De Heer is waarlijk opgestaan! 
 
 
Zingen Lied 624: 1, 2 en 3 
 
Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! 
Heilige dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
Halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 
 
Prijs nu Christus in ons lied, 
Halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
halleluja! 



Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der hemelen Heer, 
Halleluja!  
Engelen jubelen Hem ter eer, 
halleluja! 
(wij gaan weer zitten) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen   Lied 642: 1, 2, 3 en 4 
 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 
Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 
Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 
 
Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet.                            
 
 
 



Gedicht   ‘De rotsen gaan open’ – Huub Oosterhuis 
 

Het zal in alle vroegte zijn als toen. 
 

De steen  is weggerold. 
Ik ben uit de grond opgestaan. 

Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. 

Ik spreek en versta mijzelf. 
Mensen komen mij tegemoet –  
wij zijn in bekenden veranderd. 

 
De ochtendmist trekt op. 

Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
Volle schoven zie ik. Lange halmen, 

aren waarin koren zwelt. 
Bomen omranden het bouwland. 

Heuvels golven de verte in, 
bergopwaarts, en wolken. 

Daarachter, kristal geworden, verblindend, 
de zee die haar doden teruggaf. 

 
Wij overnachten in elkaars schaduw 

Wij worden wakker van het eerste licht. 
Alsof iemand ons bij naam heeft geroepen. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



Zingen   Lied 610: 3 en 4 
 
Zijt Gij het, Heer,      Kom dan en spreek  
die weet wanneer      uw woord en breek 
wij ooit zullen herleven?     zo onze graven open. 
Met uw adem kunt Gij toch    Wil ons met de geesteskracht 
ons het leven geven?     van uw adem dopen. 
 
Gebed op Paasmorgen 
 
Zingen   Lied 610: 5 
 
Wek ons voorgoed!  
Zet met uw gloed 
ons recht op onze voeten. 
Vol van leven zullen wij 
’t morgenlicht begroeten! 
 
 
DE STEEN IS WEGGEROLD 
 
Open graf en een bloeiend kruis   
 
Schriftlezing   Mattheüs 27: 57-60 en 28: 1-10     
 
Zingen   Lied 630: 1, 3 en 4 
 
Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wonderen om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken.  
 
 



Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, - alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen.  
 
Sta op! - Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, - 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
 
Overdenking 
 
Zingen   Daar juicht een toon….    
(uit de zangbundel van Joh. de Heer) 
 
Daar juicht een toon daar klinkt een stem, 
die galmt door heel Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie met geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en helle niet. 
 



Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 
 
Gedicht   De steen is van de groeve weggenomen – Hanna Lam    
 
De hof ligt tussen waken, tussen dromen, 
de nacht trekt zich terug voor ’t morgenlicht, 
er is een woord, een naam, een vreemd bericht; 
de steen is van de groeve weggenomen. 
 
De steen is van de groeve weggenomen, 
de vrouwen blijven bij de ingang staan, 
de dood, het leven, kunnen zij niet aan; 
zij waren voor de laatste eer gekomen. 
 
Zij waren voor de laatste eer gekomen, 
gedrieën, op de eerste dag der week, 
met zalf en specerijen, maar nu bleek; 
het nieuwe leven is Hem overkomen. 
 
Het nieuwe leven is Hem overkomen, 
God zelf heeft in de laatste eer voorzien, 
hun oren horen en hun ogen zien; 
de steen is van de harten afgenomen. 
 
De steen is van de harten afgenomen, 
Hij komt hen tegemoet en noemt hun naam. 
Een ongekende blijdschap breekt zich baan; 
de hof ligt tussen waken, tussen dromen. 
 
 
 
 
 



Zingen   Lied 655: 1, 3 en 4  
 
Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 
 
Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 
 
DE STEPPE ZAL BLOEIEN  
 
Schriftlezing   Jesaja 35: 1-7    
 
Zingen   Lied 608: 1, 2 en 3 
 
De steppe zal bloeien 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen 



De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
 
De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Aandacht voor de collecte 
 
  

   
           
 
 
 



(wij gaan staan) 
Slotlied   Lied 634: 1 
 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Zegen   Beantwoorden met het zingen van Lied 634: 2  
 
Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

GEZEGENDE PAASDAGEN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


